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Zijn wieg was een kribbe,  
Zijn troon was een kruis.  (JdH-613)

 
 

Zondag 17 december jl. was het de derde zondag van de Advent.         
Die zondag draagt van oudsher de naam: ‘Gaudete’ / ‘Verheug u!’

Ons verheugen,…

Bij het verhaal van ‘de kribbe’ lukt ons dat nog wel. Maar bij die 
kribbe startte ook Jezus’ weg naar het kruis; dé plek waar Zijn bloed 
(het bloed van hét Lam) vloeide, zodat onze schuld werd betaald.      
Over dat laatste mogen en kunnen we ons verheugen; de weg naar 
God is weer voor ons ontsloten, maar de aanleiding voor dit alles is 
minder heugelijk. We maakten (en maken!) er regelmatig niets van!      
Als we om ons heen kijken, naar de actualiteiten in de wereld, dan 
lijkt de oproep ‘verheug u’ moeilijker uitvoerbaar dan ooit tevoren.                    
Als er dan ook in ons eigen leven nog zorgen en moeilijkheden zijn, 
dan is ‘verheug u’ makkelijker gezegd dan gedaan. Toch lezen we in 
bijvoorbeeld Filippenzen 4 vers 4-7 ook een soortgelijke oproep:   

‘Wees altijd blij in de Heer! Ik zeg het nóg een keer: wees blij!                        
Laat alle mensen zien dat jullie vriendelijk zijn. De Heer is dicht bij jullie. 
Maak je nergens zorgen over, maar vertel in gebed aan God wat je nodig 
hebt. Dank Hem ook voor alles. Dan zal de vrede van God, die wij met geen 
mogelijkheid kunnen begrijpen, jullie hart en jullie gedachten beschermen in 
Jezus Christus. (einde Bijbel-citaat).               
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NIEUWSBERICHTEN


Oude zangen, nieuw verlangen


Zondagmorgen 19 november jongstleden 
vond, in ons sabbatsjaar, de PILOT plaats 
van ‘oude zangen, nieuw verlangen’.         
Een nieuw samenwerkings-initiatief tussen 
het Leger des Heils korps Amsterdam 
Goodwill en ‘Prijs met Johannes de Heer’. 


We zijn voornemens om, vanaf 2024, ieder 
kwartaal 1x een dergelijke samenkomst in 
de Amsterdamse binnenstad te organiseren, 
boordevol ‘gouwe ouwe’ liederen uit de 
bundel van het Leger des Heils en die van 
Johannes de Heer. 


Net als in de dagen van Majoor Bosshardt 
(die dit korps en het Amsterdamse 
Goodwill-werk oprichtte) is er op deze 
zondagen, onder accordeon-begeleiding, 
straatzang op de Amsterdamse Wallen; 
direct voor de kerkzaal. Tijdens de dienst is, 
naast andere instrumenten, op deze 
zondagen ook het oude harmonium 
(traporgel) weer te horen; geheel passend 
bij het nostalgische karakter van deze 
dienst! 


KLIK HIER voor een video-
impressie!

NIEUWSBRIEF

EEN KORTE UPDATE VANUIT ‘PRIJS MET JOHANNES DE HEER’

https://youtu.be/Ip3LwHA2jbE?si=lVDwyg65mTF1ePJo
https://youtu.be/Ip3LwHA2jbE?si=lVDwyg65mTF1ePJo
https://basisbijbel.nl/filippenzen/4
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‘Maak je nergens zorgen over.’ Mijn grootmoeder zei over dat gedeelte 
altijd tegen mij: ‘dat is mij nog nooit gelukt!’ (…wij kenden haar dan ook 
als een ontzettend overbezorgde vrouw!)

Gelukkig komt er een vervolg op die regel: ‘Maak je nergens zorgen over, 
MAAR vertel in gebed aan God wat je nodig hebt.’                                    
In de oude statenvertaling staat het zo: ‘Wees in geen ding bezorgd; maar 
laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend 
worden bij God…’ (ik vind dat zo mooi verwoord: ‘door bidden en smeken, 
mét dankzegging!’) Want vanuit nood wil je smekend kunnen bidden,… 
en dat mag dus ook! Maar: (ook) onder dankzegging:

‘Dank Hem ook voor alles. DAN zal de vrede van God, die alle verstand te 
boven gaat, uw harten en gedachten bewaren / beschermen in Jezus Christus; 
onze Heer!’  VERHEUG U!

Ik wens ons allen die innerlijke vrede van God toe, zowel voor het 
naderende kerstfeest als voor het verdere van onze aardse reis!

Dan kunnen we met Johannes de Heer lied nr. 41 zingen:

‘De nacht vlood heen, ’t is helder dag! Er is blijdschap in mijn ziel! 
Mijn vrees is weg, Gods vreê woont daar, er is vreugde in mijn ziel!’

Teambijeenkomst ‘Prijs met Johannes de Heer’ 

Op zaterdag 28 oktober (halverwege het sabbatsjaar / rustjaar) 
kwamen de teamleden van ‘Prijs met Johannes de Heer’ bijeen. 
Enerzijds om elkaar te ontmoeten, anderzijds om terug te blikken op 
de afgelopen zes jaar en na te denken over hoe we aan dit alles een 
mooi vervolg hopen te geven, Deo volente. Begin mei hopen we weer 
een PMJDH-magazine uit te brengen; daarin willen we u onder 
andere informeren over de voortgang van onze activiteiten.              
In onze PMJDH-agenda voor 2024 staan inmiddels de eerste 
activiteiten gepland! Verheug u!

VIDEO Kerstsamenzang met zangvereniging Irene 
Vrijdagavond 15 december jl. mochten wij een prachtige 
Kerstsamenzang beleven met christelijk gemengde zangvereniging 
IRENE uit Elden. KLIK HIER om de videomontage te bekijken.

Wij wensen iedereen zegenrijke kerstdagen en Gods zegen voor 2024!
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KOMENDE DATA  Deo volente

 

 

28 april 2023 tot 28 april 2024              
‘Prijs met Johannes de Heer’ neemt, na zes 
intensieve jaren, een sabbatsjaar om te 
rusten, te evalueren en na te denken over 
hoe we aan e.e.a. een mooi vervolg kunnen 
geven, Deo volente.


18 februari 2024               
2e PILOT (tijdens het sabbatsjaar) ‘oude 
zangen, nieuw verlangen’ PMJDH en het 
Leger des Heils korps Amsterdam Goodwill


12 mei 2024                   
‘Oude zangen, nieuw verlangen!’                   
Een nostalgische samenkomst vol liederen 
uit de zangbundel van Johannes de Heer en 
die van het Leger des Heils.                       
PMJDH en LDH korps Amsterdam Goodwill


23 juni 2024                
interkerkelijke JdH-zangdienst                       
in de Bonifatiuskerk van Elden                
(gem. Arnhem)                                                               
PMJDH & Herv. wijkgemeente ‘De Rank’


6 oktober 2024                
interkerkelijke JdH-zangdienst                       
in de Bonifatiuskerk van Elden                
(gem. Arnhem)                                                               
PMJDH & Herv. wijkgemeente ‘De Rank’ 
 

Houd verder vooral de agenda op onze 
website in de gaten! Daar vindt u ook meer 
details over de locaties en aanvangstijden.


GEBED

O Vader, dat Uw liefd’ ons blijk’;                     
O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk;               
O Geest, zend Uwe troost ons neer;  
Drieënig God, U zij al d’eer.


KLIK HIER voor de PMJDH-uitvoering (op de 
melodie van JdH-420)

Arend          

https://youtu.be/3YghKKKdUhU?si=0FuZdjVtsmriH3KF
https://youtu.be/3YghKKKdUhU?si=0FuZdjVtsmriH3KF
https://youtu.be/G5kn2cEIlXs?si=swX6VXEUPPfhtmrG
https://prijsmetjohannesdeheer.com/agenda/
https://youtu.be/YuUu4NMudCY?si=RDOI2Qy0W7LvoP4h
https://youtu.be/YuUu4NMudCY?si=RDOI2Qy0W7LvoP4h
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